
Kerstconcert in het Koepeltheater

in Leeuwarden

14 dec. 2018

Feike van Tuinen Dirk Norbruis Fardau van der Woude



Het Lemster Mannenkoor startte met een

INTRADA:

See amid the Winter’s Snow
Engels Kerstlied Bew.: Godfried van der Horst

Het concert werd geopend met het in samenzang zingen van:

Komt allen tezamen (Adeste videlis)
Comp./tekst: John Francis Wade

Vert.: C.B.Burger

Vervolgens gaf dirigent Feike van Tuinen een toelichting op het te

zingen repertoire in het 1e blokje, bestaande uit:



Wachet auf, ruft uns die Stimme
J.S.Bach tekst: Philipp Nicolai

Arr. Jimco Zijlstra

Heilig ist der Herr Zebaoth
Comp: Dmitri Bortniansky

Wij wachten op de Koning
Adventslied Comp.: William Gardiner (1770-1853)

Liedboek 461 Tekst: Sytze de Vries

Hill’ge geast fan ‘e Heare God
Comp.: Daniel Iverson

Tekst: Sibbele Witteveen

Hierna zong het publiek in samenzang met het koor:



Hoe zal ik U ontvangen?

Dit werd vervolgd met solozang van Fardau:

Ave Maria

Daarna was het weer de beurt van het LMK:

Hymnus
“Jauchzet, jauchzet dem Herrn”

Friedrich Silcher

Dona nobis Pacem
“Geef ons vrede”

Arr.: Feike van Tuinen



Deep Harmony

(Uit Psalmen van David)

Tekst: Isaac Watts (1674-1748)

Comp.: Handel Parker (1854-1928)

Arr.: Feike van Tuinen (2016)

Love changes Everything
Uit de musical: “Aspects of Love”

Comp.: Andrew Lloyd Webber; Arr. Jimco Zijlstra

Tekst: Charles Hart & Don Black

Hierbij werd het 2e couplet solo vertolkt door Fardau

en het 3e couplet LMK samen met Fardau.

Snie op it lân
Trad.: bew.:Wybren Valkema

Tekst: Harm van der Meer

Gloria in Excelsis Deo
Oud-Franse melodie

Bew.:F.Pijlman

Tekst: Fedde Schurer

Aansluitend was het

P A U Z E
Het 2e deel van het concert werd begonnen met het

in samenzang zingen van:

Midden in de Winternacht



Het LMK vervolgde met:

Want in Bern is foar ús berne

(Uit de Messiah)
Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Arr. Voor mannenkoor: Rein Ferwerda

Cantique de Noël
Adolphe Adam

Arr.: Martin Koekelkoren

Hierbij werd de solo-partij verzorgd door Fardau



Nu volgde een improvisatie van Dirk Norbruis met bekende liederen op

het orgel van de Koepelkerk.

Hieronder het beroemde “Hallelujah” van Leonard Cohen.

Het koor vervolgde met het blokje:

Hoor een heilig koor van stemmen
Tekst: Christopher Wordsworth/vert.: W.Barnard

Engelse Hymne/arr.: Aad van der Hoeven

Weinachtsglocken
comp.:Hermann Sonnet

Tekst: Franz Mäding



Still, still, still
Oostenrijks Kerstlied

‘t Was nacht in Bethl’hems dreven
Traditional/Bew.: Klaas Jan Mulder

Vervolgens in samenzang:

Stille Nacht
Tekst: Joseph Mohr

Comp.: Franz Gruber

Het LMK:

Love came down at Christmas
Tekst: Christina Rossetti

Comp.bew. Feike van Tuinen



LMK + Fardau:

Go, tell it on the Mountain
Spiritual

Arr.: Henk van der Maten

Echo Carol
Arr.: Jan van Beekum

LMK + Fardau:

See amid the Winter’s Snow
Engels Kerstlied Bew.: Godfried van der Horst

Hierna waren er bloemen voor dirigent en soliste.



Het concert werd besloten met het gezamenlijk zingen van:

Ere zij God

We kunnen terugzien op een prima geslaagd concert waar

338 bezoekers bij aanwezig waren.

Ook werd nog een flink aantal CD’s en DVD’s aan de man/vrouw

gebracht.

Onderstaand nog een korte foto-impressie:













en oh ja,ook nog….(gaat om de tekst)


