
Slotconcert Lemster Mannenkoor seizoen 2024-2025 

 in de Gasthuiskerk in Bolsward. 

 

 

Zaterdagavond 24-5-2025 was het seizoensslotconcert van het Lemster 

Mannenkoor in de Gasthuiskerk van Bolsward. Tegelijkertijd was dit een 

uitwisselingsconcert met het  

Christelijk Mannenkoor Scheveningen   (CMS) 

 

De Lemsters stonden onder leiding van dirigent Feike van Tuinen en werden 

begeleid door organist/pianist Dirk Norbruis.  



 

 

De Scheveningers stonden onder leiding van dirigent/pianist Matthijs 

Breukhoven en hadden begeleiding van organist Danny Spaans.  

 

Om half acht heette voorzitter Frits van der Heide van het LMK een ieder 

van harte welkom en wenste allen een mooie muzikale avond. 

Het LMK startte de avond met de volgende liederen: 

 



 

Dona Nobis Pacem  (Geef ons vrede) 

Jou ús in dream 

Peace like a River 

Whispering Hope 

Santo,santo, santo. 

 

Daarna gevolgd door een medley van enkele Negro Spirituals: 

Joyful Praise 

Wait fort he Light to shine 

Walk in the Light 

Rivers of Babylon 

March on. 

Gevolgd door het gezamenlijk met publiek zingen van 

Land of Hope and Glory. 



Hierna was de beurt aan CMS met de volgende nummers: 

 

Geef aan de wereld vrede 

Glory to the King of Kings 

                             Heer, ik kom tot U. 

De storm. 

God and God alone. 

Na deze nummers van CMS was het tijd om een drietal leden van het LMK 

te huldigen t.g.v. een jubileum-aantal jaren als lid van het LMK: 

Henk van Eijk  2e tenor 12½  jaar lid,  oorkonde 



 

Renze de Groot  Bas 12½ jaar lid, oorkonde 

 

Wegens ziekte van Renze nam zijn vrouw bloemen en oorkonde  in 

ontvangst. 

Roel van der Schaaf Bas 25 jaar lid, oorkonde + zilveren speld 

  

 



 

Nadat de jubilarissen met hun echtgenotes nog van een mooi boeket 

bloemen waren voorzien, ging het programma verder met een muzikale 

improvisatie van Dirk Norbruis die werd besloten met een internationaal 

bekend lied over een Scheveningse Mosselman en of je die wel kende……. 

 

Vervolgd door LMK met enkele evergreens: 

          

 



See, see, do wide see. 

Myn Berber 

Love me tender 

Muss i denn 

Danny Boy 

The Day you sang this Song 

Slavenkoor 

Daarna was de beurt weer aan Scheveningen met: 

 

 

Roll, Jordan roll 

Als de oceaan haar krachten toont 

In His Love 

Can you feel the Love tonight 

En als slot het Schevenings volkslied: 

Dat is wat Scheveningen heeft. 



Hierna nog een tweetal liederen die door beide koren gezamenlijk werden 

gezongen onder leiding van dirigent Matthijs Breukhoven: 

 

Ambrosianischer Lobgesang 

De freonskip hâldt ús fêst. 

 

Aansluitend bedankte de voorzitter van het LMK het publiek voor hun 

komst naar het concert en werden dirigenten en muzikale begeleiders nog 

verblijd met een prachtig boeket bloemen.  

 



 

Hierna zette het SMK, (zij het enigszins aarzelend omdat het Fries best 

wel lastig is voor niet-Friezen),   in met het  

Frysk Folksliet  

dat uiteraard ook door het LMK met een enthousiast bezoekerspubliek uit 

volle borst werd meegezongen. 

Videolink 

https://youtu.be/yhgGZ0UfWQQ 

 

We kunnen terugzien op een geslaagd uitwisselingsconcert met een goed 

gevulde kerk die heeft kunnen genieten van de beide koren. 

 Zo tegen tienen konden de SMK mannen met hun meereizend thuispubliek 

weer terug in de bus huiswaarts richting Scheveningen.   

 

                                         Nog enkele plaatjes: 

https://youtu.be/yhgGZ0UfWQQ


 

   

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 


